
Waalbandijk 74 heesselt (1914-2023)

Op de polderkaart van 1810, zien we dat het stukje grond nog onbebouwd is. Het is grijs ingekleurd als tuingrond. 
Vlak ernaast staat wel een klein huis. En net daarboven zien we de gracht van een verdedigingswerk uit de 80 jarige 
oorlog.
Nederland telde in die tijd 2 miljoen 800.00 inwoners.

Dit is de kaart uit 1832. Het betreff end stuk is perceel D180. 
Het is dan van Steven Wakker arbeider uit Heesselt. Het is een tuin van 7 roeden en 60 el groot. Hij woont op D179 
daar heeft  hij recht van opstal van de Tielerwaard.
Op D 187bis woonde Gonda Donker Zij heeft  recht van opstal van de herbergier uit Heesselt Jan van der Zandt.



Als we de kaart van 
1832 over de luchtfoto 
van nu leggen zien we 
hoe het zat. 
Op D180 stond nog 
niets. 

In 1857 verkoopt Steven al zijn grond.

Cornelis van Deutekom koopt al zijn grond en is dus de nieuwe eigenaar van o.a. perceel D180.
Hij verkoopt alles weer in 1857 



De Dijkstoel van de Tielerwaard kopt het weer, maar Gerrit van Riemsdijk (Voerman) heeft het recht van opstal. 
Het huis op perceel D 179 (regel 1)wordt herbouwd en krijgt nr D802 (regel7) 
Het recht van opstal  wordt weer verkocht in 1864.

Adrianus van Maren heeft het recht van opstal en mag in het huis op D802 wonen. In 1891 overlijdt Adrianus. Zijn 
zoon Hendrikus van Maren erft het recht van opstal. 
In 1904 is er weer een boedelscheiding en komen andere familieleden in zicht. Zoals Willen Adrianus van Maren, 
Johanna Cornelia, Willem en Wilhelmina Teuntje. Zij hebben nu niet alleen het recht van opstal, maar zijn ook 
eigenaar geworden



In dienstjaar 1913 wordt weer alles verkocht.

Albert de Kogel smid in Heesselt koopt de percelen samen met 7 anderen. Hij laat in 1914 en 1915 een huis bou-
wen op perceel D180 en dat krijgt dan een nieuw nummer: D1095 en het huis op D802 wordt in 1917 gesloopt.

Hier een veld-
tekening





In 1926 wordt er nog een schuur bijgebouwd, daar is geen tekening van.

In 1950 koopt Marinus Adrianus van Mourik de percelen, samen met zijn vrouw Catharina Johanna van Housselt.
In dienstjaar 1978 verkopen zijn het huis aan de gemeente Wisch uit de Achterhoek.



Een jaar alter wordt het weer doorverkocht aan de kunstschilder Hans van Uden en zijn vrouw Françoise (Fafa) 
van Dijk.

In 1986 verkopen zij het weer.



Wilhelmus  Philibertus van Oord is dan de eigenaar samen met zijn vrouw Antonia Wilhelmina Schreuder.

Vervolgens wordt het weer verkocht en in 2023 wordt het huis gesloopt i.v.m. de dijkverzwaring.




