
Waalbandijk 12 
De Oude School

Op de verpondingskaart uit 1809 zien 
we een schoolgebouw onder aan de 
stoep van de Kerkstraat bij de Dikke 
Toren en kerk. Dit was toen al een oud 
gebouw.  
We zien verder de herberg en het huis 
van de veerman op de dijk. 
Iets verder in de Kerkstraat aan dezelfde 
kant als de school staat de pastorie van 
die tijd.

De school was een éénklassige school. 
Roeland van de Berg volgde in 1789 
Peter den Otter op als hoofdonderwijzer. 
Hij was getrouwd met Gijsje Stappers-
hoef en woonde in de Keizerstraat 132. 
Hij was tevens koster en voorzanger.
In1815 nam hij ontslag en wordt er ge-
zocht naar een nieuwe onderwijzer.

Dit is een bericht uit de Arnhemsche courant van 18 oktober 1815. 
We zien dat de nieuwe onderwijzer een vrije woning en een jaarinkomen van f 330 kan krijgen. 
Wie de nieuwe onderwijzer werd is nog niet duidelijk.



Intussen blijkt dat het schoolgebouw in slechte staat is. (mei 1816) 
Er wordt gezocht naar een aannemer die de school  kan repareren. 
Deze aanbesteding is niet goed verlopen.  

In september 1817 wordt opnieuw een aannemer gezocht die het school-huis kan verbeteren en een kelder kan 
maken plus schuurtje en de boel omheinen.

Het blijkt allemaal nog niet echt verbeterd te zijn, want op 6 september 1822 wordt er nogmaals een aanbesteding 
gedaan om de school en het schoolhuis te repareren.



In 1832 Zien we dat de school is uitgebreid en dat het huis op perceel 127 ook vergroot is. 
Op 126 was de herberg van Jan Hendrik van Londen. Deze herberg stond toen nog dichter aan de dijk dan het 
huidige Veerhuis. 
Perceel 127 was van schipper (veerman) Johannes van Deutekom 
Perceel 128 was van de kosterie van Varik met op 129 de school met huis en erf. 
130 was de hervormde kerk met op 131 het grote kerkhof.

Aart Verweij geboren in 1799 in Tiel werd op deze school hoofdonderwijzer op 1 november 1819. Als opvolger van 
Roeland van de Berg, die in 1815 ontslag nam. Hoe die vier jaar  overbrugd werden is onbekend.
Hij trouwde in 1833 met Roberta van Empel uit Varik. 
Zij kregen twee zonen. 
- Nicolaas Verweij 1834, werd apotheker in Tiel
- Adrinus Jozinus Verweij 1836 werd ook onderwijzer en zou later zijn  vader opvolgen en ook in Varik voor de 
klas staan.



In 1849 gaat de boel op de schop. De school wordt afgebroken.

Op perceel 128 wordt een huis met nieuwe school gebouwd.  Blauw op de kaart hieronder.
Het perceel krijgt nu nummer B1459 groot 4 roeden en 60 el (4 are en 60 ca= 460 m2)



Hieronder is de plaats van de nieuwe en de oude school te zien.  
De nieuwe school kreeg een hoofdenwoning aan de dijk.

In 1880 werd Adrianus Jozinus Verweij (de zoon van Aart Verweij, geboren in 1836 in Varik) hoofd van de school. 
Hij woonde met zijn gezin in het huis van de bovenmeester boven de school aan de dijk toen  Dijk A34.
Op deze school blijft hij werken tot 1886. Daarna gaat hij verder op de nieuwe school in de Kerkstraat bij de nieu-
we kerk. Daar blijft hij tot 1890, waar hij vervangen wordt door Patricq Heleen Kroon.  
Patricq Kroon bleef wel wonen in de woning aan de dijk. 
Op de muur van de brandweer-schuur  (nu destilleerderij) zijn nog wat initialen gekrast. Sommigge onleesbaar en 
enkele duidelijk. De duidelijke zijn van na de sluiting van de school. 
B C Kroon 1912 van Berendina Kroon dochter van Patricq de hoofdmeester geboren in 1891 dus toen al 21 jaar. 
W v d Water 1910  Willem van de Water geboren 1893 dus toen 17 jaar.



In 1889 is er een terreinverandering.
De brandweerschuur wordt aangebouwd nummer B1875.
En het perceel wordt anders verdeeld.
De oude school krijgt nu nummer B1874

In 1914  zit er op dit pand erfpacht.
Het krijgt een ander perceelnummer: B2002 en 
B2003,
De erfpachter is de kosterie van de hervormde 
kerk.



Hier nog een veldwerkkaart uit 
1889.
Waarop vermeld staat dat het 
groene stukje abusievelijk bij per-
ceel B127 was gevoegd, maar dat 
het daar niet bij hoorde,



De erfpacht wordt gestopt op 30 juni 1962

Vier personen kopen het dan, ieder voor 1/4 deel eigenaar. 
Reindert van der Burg uit Meteren
Gijsbert de Bruin  uit Geldermalsen
Cornelis van Mourik uit Buren 
Samuel Pagrach uit Tricht 

In 1974 verkopen ze het weer.



De nieuwe eigenaar is Hans Kuidersma, bosopzichter.

Hij verkoopt het weer in 1985

George Bruinsma en Monique Fraterman hebben het gekocht






