
Varik-Heesselt, 25 februari 2026 

 
Speciale oproep aan jeugd en ouders! 

 
 
Corsojeuk of corsokriebels? 
Na deze natte, koude, maar ook witte én mooie winter zien we weer prille knoppen in de 
takken van de fruitbomen. Je zou er bijna corsokriebels van krijgen. Ware het niet dat er 
genoeg aan de hand is om ook corsojeuk van te krijgen. 
 
Waarschijnlijk hebben jullie ook al in de pers gelezen dat de Corso dit jaar ingrijpend gaat 
veranderen. Dat heeft onder andere te maken met de te hoge kosten van het rijdende Corso 
en de logistieke problemen van de vorige editie. Er is intussen veel vergaderd en overlegd 
met alle corsoverenigingen uit de regio. 
 
 Dit is wat we nu weten: 

- De Corso van 2026 wordt een stilstaand Corso en gaat het Fruitfestival heten 
- De locatie van het Fruitfestival wordt Talud/Kalverbos in Tiel. 
- Het vindt plaats in het derde weekend van september (19-20 september) 
- Of de Corso na 2026 weer ‘rijdend’ wordt is nog niet duidelijk.  

  
Presentatie ontwerp 
Het bestuur vindt dat het nieuwe concept voldoende kansen biedt om weer met goede 
moed aan de slag te gaan met een nieuwe Corsowagen. Dik Kusters heeft dit jaar het 
ontwerp gemaakt dat we op 5 maart om 19.00 uur IN DE HAL zullen onthullen. Inloop 18:30 
uur. Iedereen is van harte uitgenodigd en neem gerust een gast of huisgenoot mee. 
 
De bouw is al (een beetje) begonnen 
In de hal is de bouwploeg al voorzichtig begonnen aan de bouw van de nieuwe wagen. 
Voorlopig vooral op de woensdagavonden vanaf 19.00 uur. Voel je welkom om te komen 
kijken en te helpen. De bouwgroep kan zeker extra handjes gebruiken. De ervaren bouwers 
wijzen je graag de weg. 
 
Dit jaar geen jeugdwagen: wel jeugd? 
Er zijn verschillende enthousiaste ideeën binnengekomen voor een nieuwe jeugdwagen. Dat 
waarderen we zeer. Toch zien we als bestuur geen mogelijkheid om dit jaar weer een 
jeugdwagen te realiseren: het is eenvoudigweg te veel organisatie en werk. Bovendien is een 
tweede wagen in de huidige situatie financieel niet haalbaar. Wie weet volgend jaar? 
Wel willen we ouders en jeugd nadrukkelijk van harte uitnodigen om mee te komen 
bouwen aan de wagen. 
 
Red de traditie. Kom in beweging! 
We zijn op zoek naar nieuwe vrijwilligers.  Daarom nogmaals op een rij waar je dit jaar je tijd 
en energie aan kunt geven. Dat is belangrijker dan je denkt. Help mee de traditie die al zo 
lang in onze dorpen bestaat in stand te houden.  
 
Dus kom in beweging en pik een van de onderstaande taakjes op 



- Binnenhalen van sponsorgelden (nieuwe sponsors binnenhalen, de oude bedanken 
en behouden) 

- Binnenhalen van donatiegelden particulieren 
- Organiseren van jubileumactiviteiten 
- Hulp in de hal voor ‘hand-en-spandiensten’ zoals catering en schoonmaak in de hal 
- Beheer van de toko’s op de bouwavonden 
- Meebouwen natuurlijk: lassen, houtbewerking, papieren, vormgeving, piepschuimen 
- Andere originele initiatieven om de corso verder te brengen 

 
Voor vragen, opmerkingen, ideeën en aanmeldingen nodigen we je uit om contact op te 
nemen met een van de bestuursleden via de mail. 
(corsovarik@gmail.com) 
 
Tot donderdag! 
 
Het bestuur 
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